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Op 28 mei presenteert Uitgevershuis Silent Woods het nieuwste boek  
van Jos Houweling: ‘Zo denkt Jezus er ook over’. Tachtig korte verhalen  
in dialoogvorm waarin een wereld wordt geschetst die zowel komisch  
en absurd als beklemmend herkenbaar is. Houweling toont zich daar mee 
niet alleen een origineel schrijver maar vooral ook een origineel luisteraar, 
zoals hij recent bewees in het boek ‘De stem van Loes’ (2022), het 
aan grijpende en wonderlijk poëtische verslag van een langzaam 
voortschrijdende dementie.

In ‘Zo denkt Jezus er ook over’ legt Houweling zijn oor te luisteren bij een 
veelheid van personages. Mensen, dieren en dingen die in al hun verschei-
denheid opvallend eenstemmig zijn. De hoofden gevuld met reclame, 
zinloos vermaak, seksuele driften, afgunst en geloof, improviseert men 
zich kwebbelend en stervend richting zingeving en begrip. Het leven is 
groot en lijkt de meesten te hebben overvallen.

Dit boek bevat kortom alles wat de lezer van vandaag van een boek mag 
verwachten: moord en doodslag*, slappe seks, hedendaags absurdisme, fel 
realistische karakterschetsen en wonderen waar je U tegen zegt. Wonderen 
die bovendien door niemand minder dan Jezus zelf worden verricht.

Deze Jezus is er een die je niet vaak ziet. Raadselachtig onbeholpen  
en eigenzinnig hebben zijn manifestaties en wonderen in dit boek bij 
vlagen een dadaïstische allure. Hij zorgt voor mooie dromen vol met 
geurige vissen en laat honden vliegen, maar net zo makkelijk laat hij  
een onhandelbare vrouw in al zijn wijsheid door een stadsbus overrijden.
Kenners van het oeuvre van de schrijver zullen in het doen en laten van  
de Jezus zoals die in deze verhalen op de voorgrond treedt, de onbevangen, 
‘alles-valt-te-fiksen’ mentaliteit uit een van Houweling’s vroegere werken 
‘Het handige jongensboek’ (1975) herkennen. 
Deze Jezus was ofwel mede-auteur van dat standaardwerk, of heeft het 
in zijn jonge jaren stukgelezen. In ieder geval vertoont hij alle trekken van 
een Handige Jongen. Zo een die nergens problemen en overal oplossingen 
ziet. En niet bij de pakken neer gaat zitten wanneer iets niet lukt of anders 
uitpakt dan verwacht. 

Het moge duidelijk zijn, met deze verhalen wordt een uniek stemgeluid 
hoorbaar binnen de Nederlandse literatuur. Een stem die met woorden 
wonderen verricht. Een stem die het verdient geloofd te worden.  
En zo denkt Jezus er ook over.
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* Maar liefst 1,3 doden per verhaal.
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